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Mijnheer de voorzitter, dames en heren,

Wij waarderen de bijna unieke combinatie van een realistisch sociaal engagement en
een professionele bankbenadering, in plaats van een beperkte focus op
winstmaximalisatie. We willen zeker een redelijk rendement op ons spaargeld, maar
we willen ook de zekerheid van een stabiele opbrengst, precies wat de deelbewijzen
ons bieden.

Deze woorden komen niet van mij, maar van de heren Van Boxelaere en De Bonte,
en staan op het presentatiedocument van de certificaten die de bank in 2005 heeft
uitgegeven. Ditzelfde document vermeldt onder « algemene voorwaarden » :

- de certificering van aandelen garandeert de onafhankelijkheid van de bank

- dat de certificaten niet beursgenoteerd zijn, maar via de bank kunnen worden
verhandeld;

- dat de prijs van het certificaat niet wordt bepaald door vraag en aanbod, maar door
de intrinsieke waarde ervan;

Ik wil niet oubollig doen, want alles evolueert. Helaas heeft het management van de
bank sinds 2020 - anderen zullen ongetwijfeld zeggen ook ruim daarvoor al - het
certificaat niet laten evolueren, maar wel de existentiéle eigenheid ervan volledig
veranderd door haar aandeelhouders te gijzelen, niet meer en niet minder.

Als ik een certificaat probeer te kopen op Captin - God verhoede mij daarvoor —
financier ik niet langer de bank, wat mijn oorspronkelijke hoofddoel was, en dat van
veel beleggers die willen deelnemen aan een levendigere wereld. Nee, ofwel verarm
ik een ongelukkige certificaathouder die, gedwongen of uit wrok, zijn aandelen moet
verkopen, ofwel verrijk ik een goed geinformeerde speculant. Want het moet gezegd:
deze speculatie, ontsproten aan van uw gebruikelijke lyrische fantasieén, is een zeer
dierbare vriend voor u geworden. Zogezegd ontstaan vanwege een noodzaak in de
recente geschiedenis, is het in feite niets anders dan plat opportunisme. Door een
eenzijdig en ingewikkeld ratingsysteem op te zetten, is de bank een weg ingeslagen
die volledig indruist tegen de waarden die ze altijd verdedigd heeft en waaraan ik
persoonlijk en professioneel gehecht ben sinds 1990, toen de bank nog niet
gevestigd was in Belgié, waar ik woon.



Ik kan niet akkoord gaan met de autocratische beslissingen van een bank die zichzelf
feliciteert door herhaaldelijk een dividendverhoging voor haar aandeelhouders aan te
kondigen, alsof dit iets zou veranderen aan haar betreurenswaardige beslissingen uit
het verleden. Nogmaals, door zich met deze praktijken in te laten, doet u meer kwaad
dan goed. Inderdaad :

1. Het enige wat u doet, is de speculatie in de aandelenprijs verhogen, aangezien u
aasgieren aanmoedigt om zich tegoed te doen aan een aandeel met zulk royaal
dividend dat de goedkope koper gemakkelijk en snel een rendement van minstens
40% kan behalen! Als gevolg daarvan, denkt u naief, zal de aandelenkoers opleven
en stijgen. En wat denkt u dat de slimme belegger zal doen wanneer het dividend
wordt uitbetaald? Zal hij achterover leunen en geduldig wachten tot de opwaartse
trend die hij heeft ingezet zich voortzet, ook al zullen er automatisch meer verkopers
aan de toonbank staan en zal er geen stimulans zijn om het aandeel te kopen
voordat het volgende dividend wordt uitbetaald? De kans is groot dat de
aandelenprijs dan gewoon zal dalen. Als ik een speculant was, zou ik dat
verwachten. Want met het Captin-instrument dat u in zijn handen hebt gelegd, zal hij
geen probleem hebben om op de volgende ronde te wachten. Nadat hij zijn aandelen
tegen een hogere prijs verkocht heeft, zal hij ze tegen een lagere prijs terug kunnen
kopen, in een cyclus die u aanwakkert met uw absurde gokken.

2. U koopt zichzelf een zuiver geweten met een zoethoudertje voor de voormalige
certificaathouders zodat ze uw inconsequente stommiteiten vergeten. Door ons deze
berustingsbonus te betalen die u een dividend noemt, verkregen tegen de prijs van
sociale achteruitgang en andere verminderingen van < kosten >, in het bijzonder
menselijke kosten, handelt u niet anders dan een klassieke bank. Maar het meest
betreurenswaardige van alles is nog dat u in de harten van degenen die u geraakt
hebt, en die verzwakt zijn door de kwelling die u hen gedurende jaren hebt
aangedaan, de laagste instincten wil opwekken, waaronder die van winstbejag en
lafheid tegenover het ideaal van eerlijkheid en rechtvaardigheid.

Denkt u dat ik een Mattheus ben, of zelfs een Judas? U beledigt mij (*). En met mij
de mannen en vrouwen die uw oplossingen, die helemaal geen oplossingen zijn,
categoriek afwijzen. Als reactie op uw houding voel ik me verplicht om, door
tussenkomst van onze raadsman Meester Arnauts, en vergezeld van een groot
aantal aandeelhouders van Trioforum, te vragen dat er onmiddellijk een dagvaarding
voor de Rechtbank van Koophandel in Brussel wordt ingediend. U zult hierover
ongetwijfeld eerstdaags bericht ontvangen.

Deze dagvaarding, die ik betreur, is bedoeld om zowel onze eer als onze trots te
verdedigen dat we een bankinstelling willen steunen die ons niet voor de gek houdt.
De dagvaarding zal worden ingediend namens degenen die ik heb gekozen om te
verdedigen en die zich bij mijn strijd hebben aangesloten, ontevreden over een
management dat blijk heeft gegeven van notoire incompetentie, met name op het
gebied van menselijke relaties en communicatie. Eén gebeurtenis vat deze
schrijnende situatie samen: de bewering in mei 2023 dat de oplossing van Captin de
beste was voor de houders, hoewel er al eind 2021 verschillende stemmen,
waaronder de mijne, waren opgegaan om op de verkeerde richting te wijzen. Maar
zoals gewoonlijk luisterde de bank met haar afschuwelijke arrogantie naar niets, want
ze wilde per se naar de smerige doodlopende weg die het FMT is.



Door ons iets minder dan een jaar geleden, véér de beursnotering, zonder blikken of
blozen te vertellen dat de oplossing met Captin de beste was, en geen precieze en
gedetailleerde uitleg te geven over waarom de andere oplossingen dat niet waren
(**), gaf u blijk van ofwel oneerbiedig cynisme ofwel ontstellend amateurisme. Na
verloop van tijd ben ik gaan beseffen dat deze twee tekortkomingen Triodos sturen.
Daarom heb ik het genoegen u dit keer namens mijn verzekeringsmakelaarskantoor,
dat gespecialiseerd is in duurzame beleggingen en certificaten bezit, te informeren
dat de waarschuwing die eind vorig jaar bij uw toezichthouder werd ingediend,
vandaag nog zal worden omgezet in een formele klacht. Het doel is uiteraard om
Captin uit de Triodos opstelling te verwijderen. Het is tijd om een einde te maken aan
deze poppenkast, door een bank naar voren te schuiven die levensvatbaar, echt en
anders is, en een drager van de duurzame waarden die we aan onze kinderen willen
doorgeven. Een bank waar zij nog lang op kunnen rekenen.

Dank u voor uw aandacht.

Notities toegevoegd na de vergadering

(*) Ik was weer bij de vergadering. Er werd mij op gewezen dat, omdat ik de enige was die in het
Frans sprak, het niet mogelijk zou zijn om een vertaling in het Nederlands te geven, aangezien de
aanwezige toehoorders geen koptelefoon hadden. Ik werd daarom uitdrukkelijk en dringend verzocht
om mijn verklaring zo kort mogelijk te houden, die dan door Lieve Schreurs van Triodos Belgié zou
worden vertaald naar de zaal. Ik kon er dus alleen op wijzen dat we het niet eens waren met de
beslissingen van SAAT en Triodos en de verwijzing naar het Hof van Justitie melden. Ik was duidelijk
niet snel genoeg, want de voorzitter van SAAT aarzelde niet om mij snel uit te zwaaien, terwijl hij een
dergelijk gebaar niet maakte naar de Nederlandstaligen die voor mij hadden gesproken, en veel
langer! Dat is nog eens een man die weet hoe hij gewaardeerd moet worden.

(**) Toen er in de zaal een vraag over dit punt werd gesteld, antwoordde de voorzitter van SAAT snel
zoals altijd, d.w.z. zonder details te geven en keer op keer herhalend dat de vorige oplossing
bestudeerd was en niet meer mogelijk was en dat de enige geldige oplossing het FMT was. Dit was
verschrikkelijk!



